
DE GEEST VAN PINKSTEREN WAAIT WAAR HIJ WIL 

‘Lijkt al wat je omringt onbegrijpelijk? Wanneer het steeds donkerder wordt om 
je heen, is zijn liefde een vuur. Laat dan je blik rusten op die lamp die in je 
duisternis brandt, totdat de dageraad aanbreekt en het dag wordt in je 
hart…Als een bliksemflits trekt Gods liefde voorbij, de heilige Geest flitst door 
de nacht van iedere mens. Door deze geheimenisvolle aanwezigheid houdt de 
Opgestane je vast‛. Deze woorden van de oprichter van de oecumenische gemeen- 
schap van de broeders van Taizé, de in 2005 vermoorde broeder Roger, raakten 
mij. God gaat als een licht op in je hart door middel van de heilige Geest. Dat 
geeft moed en vertrouwen in willekeurig welke situatie… 

De heilige Geest wordt wel eens de linkerhand van God genoemd, terwijl van zijn 
zoon Jezus gezegd wordt dat Hij aan zijn rechterhand verheven is zo horen wij 
bij zijn Hemelvaart. Vijftig dagen na Pasen wordt de heilige Geest aan Maria en 
de apostelen meegedeeld met de bedoeling om wereldwijd van Jezus te getuigen. 
Zij vormen met Hem het begin van de jonge Kerk in wording. En of je zijn mens-
wording, zijn verheffing aan het kruis voor onze zonden of de mededeling van de 
heilige Geest als het beginpunt neemt van de Kerk, doet er in dit verband even 
niet toe. Zoals Jezus met de apostelen en al diegenen die Hem, man en vrouw, 
volgden tijdens zijn leven op aarde op weg ging zo doet de heilige Geest dat met 
ons, de eeuwen door. Door zijn bemoediging, inspiratie, wijsheid geeft Hij ons 
vreugde en kracht op de mooie én de moeilijke en of verdrietige momenten van 
het leven. Door de Geest krijgt en behoudt het de gewenste vitaliteit… 

God weet wat wij, en zelfs beter dan wijzelf, nodig hebben. De heilige Geest is 
als een bliksemflits die Gods liefde en zorg voor ieder van ons als zijn kinderen, 
tot uitdrukking brengt. En als wij geduldig blijven in het gebed om hulp zullen wij 
merken dat ons bidden niet tevergeefs is en de hulp nooit te laat komt. Als ons 
bidden is als een verzuchting van liefde van hart tot hart, dan ontdekken wij dat 
God in alles voorziet en schrijven wij samen een ‘liefdesgedicht‛. Of zoals 
broeder Roger het zegt: ‘En een woestijnbloem, een vreugdebloesem ontkiemt in 
jou‛. Ik wens u allen een zalig Pinksteren toe… 
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