
Onder de Toren 
 
 
Toren Geffen H. Maria Magdalena van parochie De Goede Herder 
 
Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen   
 
Tel. 073-5321216 E-mailadres: info@geffendgh.nl 
 
Website: www.parochiedgh.nl     klik op de kerk van Geffen 
 

Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend  is er van 09.00 tot 10.30 uur iemand aanwezig op de pastorie, voor al uw vragen.  

(073-5321216). Voor bezoek aan zieken, alleengaanden of eenzamen kunt u contact opnemen met “De Schakel”  

(073-5324160). Voor het ontvangen van ziekenbezoek en/of ziekencommunie door de pastoor, kunt u een mailtje sturen naar 

pastoor@parochiedgh.nl 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULI 2025   De maandelijkse stencils vindt u ook op onze website. Zoek bij Geffen: Onder de Toren                              

LITURGISCHE KALENDER GEFFEN 
(wijzigingen onder voorbehoud)               juli 2025                         
De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. 
Zie de link op de welkomstpagina van onze website: 
www.parochiedgh.nl     Klik op locatie Geffen. 

Er is niet elke week een zondagsviering 
Op vrijdagavond is er elke week een H. Mis 
vr. 4 juli 19.00 u. avondmis in de kapel 
(koffie na de mis) 
zo. 6 juli 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP 
vr. 11 juli 19.00 u. avondmis in de kapel 
zo. 13 juli geen viering in Geffen  
vr. 18 juli 19.00 u. avondmis in de kapel 
zo. 20 juli 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK  
vr. 25 juli 19.00 u. avondmis in de kapel 
zo. 27 juli geen viering in Geffen 
********************************************************* 
WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN 
3 juni 2025: Tiny van Schijndel-Ottings, 91 jaar 
19 juni 2025: Wim van den Braak, 72 jaar 
26 juni 2025: Zus van Erp, 96 jaar 
********************************************************** 
BEDANKOCHTEND VOOR DE 
PAROCHIEVRIJWILLIGERS 
Zet alvast in je agenda:  
Op zondag 31 augustus na de mis van 09.30 uur 
komen we gezellig bij elkaar met de 
parochievrijwilligers, voor een kopje koffie of thee 
en een drankje, om elkaar te ontmoeten in de 
benedenzaal van het Oude Klooster tot 13.00 uur. 
We hebben best veel vrijwilligers in onze H. Maria 
Magdalenakerk die individueel of in groepsverband 
pro deo, veel nuttig werk verrichten. 
Daar zijn we heel blij mee en daarom houden we 
deze bedankochtend. Wees Welkom!  
Ook de kerkgangers die aanwezig zijn. 
 
**********************************************************

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden mail dan naar: 
familiepastoraatdgh@gmail.com. 
U ontvangt dan de benodigde documenten. 
Welkom! 

Team  Familiepastoraat De Goede Herder 

 

 

 

 

Uitnodiging informatieavond Familiepastoraat DGH  ’25-’26 
Beste ouder(s) en verzorger(s)                        
Het schooljaar zit er al weer bijna op. Een tijd van afsluiten 
maar zeker ook een tijd van vooruitkijken naar het volgend 
jaar. Met deze brief willen wij jullie informeren over hoe aan 
te melden voor het voorbereiden op de eerste heilige 
communie en het heilig vormsel. 
Binnen parochie De Goede Herder starten we in september 
‘25 weer met het nieuwe seizoen van Familiepastoraat. Een 
vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding op de 
sacramenten van de eerste heilige communie en het heilig 
vormsel plaatsvindt. 
Het Familiepastoraat heeft als doel om samen met 
kinderen/tieners van alle leeftijdsgroepen en hun ouders, 
een gemeenschap te vormen rondom geloof. Wij werken in 
5 groepen van kinderen/tieners van verschillende leeftijden: 
-Kinderen tot en met groep 3 van de basisschool. 
-Kinderen vanaf groep 4 die hun eerste communie willen 
doen. -Kinderen uit groep 5-6-7 van de basisschool. 
-Kinderen en tieners die hun vormsel willen ontvangen 
(doorgaans gr 8 van de basisschool). -Tieners. 
Ook voor de ouders is er een programma binnen het 
Familiepastoraat, omdat samen groeien in geloof een 
vruchtbare bodem daarvoor vraagt binnen de gezinnen.  
U kunt dus aansluiten met het hele gezin, ook al zijn de 
kinderen nog niet toe aan de communie en of het vormsel. 
Het Familiepastoraat vindt plaats op zaterdag namiddag. We 
beginnen met een moment van samenkomst in de diverse 
deelgroepen waar we leren over God en Jezus, waar we 
creatief bezig zijn met ons geloof en waarna we samen de 
mis vieren. En dat dan passend bij elke leeftijdsfase. 
Tussendoor eten we een lichte maaltijd met elkaar. 
Dinsdag 19 augustus verzorgen wij een informatie en 
inschrijfavond in de kerk van Heesch. Aanvang 19.00 uur. 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over dit 
programma en wat dit voor u en uw kind(eren) betekent. 
Belt u gerust met Ingrid van Meer  
06-12867084 of mail naar ivmeer@bisdomdenbosch.nl   → 
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              MISINTENTIES                                       MEDEDELINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                         

 

 

 

      

                                                                          

MISINTENTIES t/m 27 juli 2025.  
Aanvullingen hierop à € 13,00 kunnen opgegeven worden, in de 
daarvoor bestemde enveloppen, die u vindt achter in de kerk en in 
de kapel. Inleveren in de muurbrievenbus van de pastorie.  
Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een 
vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering.  
Bij vragen: tel. 06 – 27 27 08 11. 
De misintenties die zijn opgegeven vóór de laatste vrijdag van de 
maand, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil. Wilt u 
liever het geld overmaken: zie gegevens in Torenklanken. 
 
Als u misintenties hebt opgegeven op de zondagen wanneer er 
geen viering is, dan nemen wij contact met u op, om een andere 
datum te plannen 

 
Vrijdag 4 juli 19.00 u. avondmis in de kapel  

Jeroen van Boekel (maandelijkse gedachtenis). 
 

Zondag 6 juli 09.30 u. H. Mis in de kerk 

Tiny Egelmeer, als 1e jaargetijde namens de parochie 
Marinus Ketelaars (maandelijkse gedachtenis). 
Adrianus van Tuijl en Adriana Versteijnen  
en overleden familie (jaarlijkse gedachtenis). 
Jeroen van Boekel (maandelijkse gedachtenis). 
 
Vrijdag 11 juli 19.00 u. H. Mis in de kapel 
Ouders van Wanrooij – van den Hurk  
en overleden familieleden. 
Truus Heijmans – van den Hurk. 
 
Zondag 13 juli geen viering in Geffen 
 
Vrijdag 18 juli 09.30 u. H. Mis in de kapel 
 
Zondag 20 juli 09.30 u. H. Mis in de kerk 

Wim van Erp. 
 
vrijdag 25 juli 19.00 u. H. Mis in de kapel 
 
zondag 27 juli geen viering in Geffen 
 
 

                                                                     

 

 
 
 

 
 

 

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 6 sept. 2025. 

Gaat u ook weer mee op bedevaart zaterdag 6 
september 2025?Het thema voor 2025 is : “Pelgrims 
van Hoop.” 
Eenmaal in de 25 jaar viert de Rooms Katholieke 
kerk een Heilig Jaar of Jubeljaar. Een belangrijke 
religieuze gebeurtenis, waarin verzoening tussen 
mensen en verzoening met God centraal staat. We 
worden opgeroepen om ons geloof te verdiepen. 
In onze tijd lijkt het erop dat hulpeloosheid meer dan 
gerechtvaardigd is. Oorlogen, onvrede en 
onzekerheden en waar je ook kijkt er zijn dringende 
kwesties die aandacht vragen. Je mag er niet voor 
wegkijken.  
Een pelgrim is niet zomaar reiziger, maar iemand die 
een doel stelt in het leven, een  bestemming en een 
diep vertrouwen heeft dat God met hem of haar 
meegaat. Het is een reis van het hart en innerlijke 
zoektocht. Pelgrims staan op en gaan weg, een weg 
die een weg van hoop wordt. Deze hoop op een 
leven in overvloed heeft meer recht dan alle 
duisternis en zorgen van deze wereld.  
Een bedevaart, een pelgrimstocht naar Kevelaer, 
waar je bij de Maria, Troosteres der Bedroefden, je 
gedachten, gebeden, zorgen en angsten in ons weer 
plaats krijgt. Gebeden en liederen worden weer 
mooie momenten voor lichaam en ziel, waaruit we 
kunnen leven. Zo kan de hoop groeien. In ons en 
voor ons, maar ook voor deze turbulente wereld. 

Zoals het thema aangeeft: We worden “Pelgrims van 
Hoop.”  

Het programma ziet er als volgt uit: 
Rond 08.00 uur vertrek vanuit de diverse 
opstapplaatsen naar Kevelaer          ↓ 
 
 

.  

 

 

 KERKBALANS 2025: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.       
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening- nummer:  
IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder  
o.v.v. Kerkbalans Geffen 2025.  
Uw  bijdrage is bestemd voor de pastorale zorg in de Geffense Toren van DGH.  
U kunt ook bijgaande QR-code scannen om bij te dragen.  
Gebruik de Camera App op je telefoon.  
De QR-code is geldig tot 13 januari 2027. 
 
 
 

10.00 uur: Openingsviering van de bedevaart in de 

Pax Christiekapel 

11.30 uur: Plechtige Eucharistievering in de Basiliek 

15.00 uur: Grote/kleine kruisweg 

17.00 uur: Afscheidsviering in de Basiliek 

17.45 uur: vertrek vanuit Kevelaer terug naar de 

diverse opstapplaatsen. De kosten voor deze 

bedevaart zijn: € 25,00 per persoon. U kunt zich 

opgeven bij: Peter en Mia Stoltz-van Lent. Namens 

de Broederschappen Ravenstein, Oss, Veghel, 

Wijchen en  Beuningen allen met omgeving. 

Telefoon: 06-28958281. 

 
 

    

 


