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FAMILIE PASTORAAT

9 september 2025
Beste ouders,

De Werkgroep Familiepastoraat DGH gaat op zaterdag 13 september om 17.00 uur in de kerk
van Heesch aan de Kerkstraat 2 weer van start met de eerste bijeenkomst ter voorbereiding op
het Vormsel en de Eerste Heilige Communie in 2026. Voorafgaande aan elke bijeenkomst zal er
een nieuwsbrief met praktische aanwijzingen voor de ouders en de kinderen worden
toegezonden.

Algemene informatie

1. Parkeren: het kerkplein voor de kerk is beschikbaar hiervoor.

2. Ontvangst: vanaf 16.45 uur worden de kinderen welkom geheten bij de
voordeur van de kerk.

3. Afmelden: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een seintje, via een
e-mail naar familiepastoraatdgh@gmail.com of telefonisch/app
06 - 10294736 tot en met 13-09-2025. Vanaf 13-09-2025 via nr 06-
42139455 (ivm vakantie)

4. Bereikbaarheid: voor eventuele calamiteiten is de leiding bereikbaar op
bovenstaand telefoonnummer.

5. Volgende bijeenkomst: de volgende bijeenkomst staat gepland voor
zaterdag 11 oktober 2025, 17.00 - 20.00.

Meebrengen:

Ouders: indien nog niet ingeleverd, inschrijfformulier, doopbewijs, eigen bijdrage a 25 euro;
Groep 1-2-3: knuffel van thuis;

Groep 4 (communicanten): etui met kleurstiften, pen, potlood en gum; oude tijdschriften
Groep 5-6 + tieners: nog niets;

Vormelingen; etui met pen, potlood, gum en kleurtjes/stiften

familiepastoraatdgh@gmail.com
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Tijdschema:

a. Catechese (alle
groepen):
17.00 uur tot 19.15 uur
incl. eten

b. Eucharistieviering:
19.15 uur tot 20.00 uur.

Specifieke informatie per groep

Groep 1-2-3:

Uitnodiging broertjes en zusjes van communicanten en vormelingen!

Jullie zijn van harte welkom bij Josephine en Annie.

Breng jij een knuffel mee? Wij gaan zaterdag samen luisteren en kijken naar een heel speciaal
prentenboek met verhalen over hoe God onze mooie aarde heeft geschapen. Ook zijn er
kleurplaten en speel je met knuffels. Daarna frietjes eten. Wordt vast heel gezellig als jij er ook
bij bent.

Tot dan! Groetjes van Josephine en Annie.

Groep 4 (communicanten):

Welkom communicanten, fijn dat we samen op weg gaan naar jullie Eerste Heilige Communie.
Dat doen we met mooie verhalen uit de bijbel, door samen bidden en praten met/over God en
vaak ook een knutselwerkje. Het eerste thema is 'Het geschenk van de schepping. Wil je
daarvoor (oude) tijdschriften meebrengen, waaruit we mogen knippen? En verder een etui met
potlood, gum, pen en kleurpotloden. Aan het eind eten we samen, gaan naar de viering in de
kerk én je krijgt een werkmap mee om samen met papa en/of mama thuis aan de slag te gaan.
Tot gauw! Groetjes, Yvonne en Ans

Groep 5-6 + Tieners

Beste allemaal,

Zaterdag mogen we elkaar voor de eerste keer dit jaar ontmoeten.

We komen samen in de kerk. Doordat jullie er zijn bouw je mee aan de kerk van God.
We zijn leven stenen, hoe zit dit?

Natuurlijk gaan we niet alleen maar praten, we gaan letterlijk bouwen aan die kerk van
morgen.

Dus neem je inzicht creativiteit en doorzettingsvermogen vooral mee ©

Tot zaterdag! We gaan er een leuke middag van maken.

Veel groeten, Ingrid

Vormelingen:
Hallo vormelingen, wij gaan beginnen nadat wij ons natuurlijk aan elkaar hebben voorgesteld,

aan onze eerste bijeenkomst met als thema “de helper”. Wij gaan code kraken, tekenen
schrijven en gezamenlijk iets eten. Jullie krijgen n mapje waar jullie met ons in kunnen werken.
Verder wil ik jullie vragen om een etui mee te brengen met een pen, potlood, gum en kleurtjes.
Wij hebben er zin in om jullie te ontmoeten.

Hartelijke groetjes van ons, Angela en Marianne
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