
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

             15 november 2025 

Beste ouders, 
 
Op zaterdag 22 november 2025 staat de derde bijeenkomst op de Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel op het programma. In deze nieuwsbrief staan een aantal praktische aanwijzingen en 
korte uitleg wat er in de verschillende groepen op het programma staat. 

Algemene informatie 

1. Parkeren: het kerkplein voor de kerk is beschikbaar hiervoor. 

2. Ontvangst: vanaf 16.45 uur worden de kinderen welkom geheten bij de 
voordeur van de kerk. 

3. Afmelden: bij verhindering ontvangen wij graag bijtijds een seintje, via een 
e-mail naar familiepastoraatdgh@gmail.com of  
telefonisch/app naar nr 06-42139455 

4. Bereikbaarheid: voor eventuele calamiteiten is de leiding bereikbaar op 
bovenstaand telefoonnummer. 

5. Volgende bijeenkomst:  
14 december - kliederkerk in Nuland 
de volgende familiezaterdag staat gepland voor zaterdag 17 januari 2026, 
17.00 – 20.00. 
 

Meebrengen: 
Ouders:    indien nog niet ingeleverd, inschrijfformulier en eigen bijdrage 
Groep 1-2 3:    knuffel van thuis; foto’s van je doop of kleertjes 
Groep 4 (communicanten): een etui met een schaar, kleurpotloden en een pen; 
Groep 5-6 & Tieners:   etui met schrijfspullen; 
Groep 7 vormelingen;   etui met kleurtjes/stiften 
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Specifieke informatie per groep 

 

Groep 1-2-3: 
Uitnodiging broertjes en zusjes van communicanten en vormelingen! Jullie zijn van 
harte welkom bij Josephine en Annie. Ook de kindjes die er vorige keer niet bij 
konden zijn, mogen komen. 
Wat was het fijn en leuk elkaar vorige keer weer te zien. We gaan dit keer praten 
over het doopsel. Als het kan mag je een foto van jouw doopsel meebrengen, als je 
mama en papa dit goed vinden. Of misschien heb je nog de kleertjes van toen? En 
als je het leuk vindt mag je ook je knuffel weer meebrengen. Komende zaterdag 
samen luisteren en kijken naar een heel speciaal prentenboek met mooie plaatjes 
en verhalen over de doop. We zingen liedjes en er zijn filmpjes, kleurplaten en je 
kan spelen. We eten frietjes met komkommer en paprika. Wordt vast heel gezellig 
als jij er ook bij bent. Tot dan! Groetjes van Josephine en Annie. 

Groep 4 (communicanten):  
Dag communicanten, we zijn alweer bijna toe aan onze derde bijeenkomst. Zó fijn, 
dat jullie de vorige twee keren met veel enthousiasme aan onze activiteiten hebt 
meegedaan. We zijn dan ook erg benieuwd wat jullie allemaal ingevuld hebben in je 
map over jezelf, je geboorte, gevoelens en dromen voor de toekomst, je familie, je 
plekje thuis én in de kerk. Joh, bijna te veel om op te noemen! En dat allemaal als 
lid van Gods grote familie. Daar gaan we het op 22 november dan ook over hebben: 
hoe zijn we eigenlijk bij die familie gaan horen, wat betekent het, dat we gedoopt 
zijn? Want dat is het thema: 'het geschenk van het Doopsel', waarbij we ook gaan 
luisteren naar het verhaal van de doop van Jezus zelf. Misschien kun je er thuis 
samen al eens over hebben. Tot dan, groetjes van Ans en Yvonne. 

Groep 5-6 & Tieners:  
Zaterdag komen we weer bij elkaar en gaan we ons verdiepen in de werken van 
barmhartigheid. 
Dat doen we aan de hand van een spellencircuit. Ook hebben we het over het 
afsluiten van dit kerkelijk jaar. We vieren Christus Koning en we kijken vooruit naar 
Advent. Na de frietjes vieren we samen en zo is de middag lekker vol. Heel graag tot 
zaterdag!! Groetjes Ingrid 

Vormelingen: 
Hallo vormelingen, willen jullie a.s zaterdag jullie mapjes niet vergeten met het 
interview. Verder gaan we met het thema: Ik geloof aan de slag. Het verhaal over 
Zacheüs lezen we en we gaan wat dieper in op de geloofsbelijdenis. Deze gaan we 
ook vast een stukje van buiten leren. Tot zaterdag. Groetjes van ons, Angela en 
Marianne 

Ouders: 
Tot Zaterdag!  



 

 

 

 

 

 

 

Datum Tijd Activiteit 
Zat 22-11-2025 17.00u-20.00u Familiezaterdag 3. Catechese in deelgroepen met 

aansluitend vieren 
Zon 14-12-2025 15.00u-16.30u Kliederkerk Nuland thema Kerst 
Woe 24-12-2025  Kerstavond viering in diverse kernen 

Nistelrode 16.00 uur  
Vorstenbosch 17.30 uur  
Heesch 19.00 uur  
Nistelrode 20.30 uur  
Vinkel 17.30 uur 
Geffen 19.00 uur  
Nuland 20.30 uur  

Do 25-12-2025  Eerste kerstdag mis 
Nistelrode 09.15 uur  
Heesch 11.00 uur  
Geffen 09.30 uur 
Nuland 11.00 uur 

Vrij 26-12-2025  Tweede kerstdag mis 
Vorstenbosch 10.30 uur (voor de gehele Goede Herderparochie) 

Wo 31-12-2025  Oudjaarsmis 
Nistelrode 16.00 uur  
Vorstenbosch 17.30 uur  
Vinkel 17.30 uur 
Heesch 19.00 uur  
Nuland 19.00 uur 

Do 01-01-2026  Nieuwjaarsmis 
Nistelrode 09.15 uur 
Geffen 09.30 uur 

Zat 17-01-2026 17.00u-20.00u Familiezaterdag 4. Catechese in deelgroepen met 
aansluitend vieren 

Zat 31-01-2026 17.00u-20.00u Familiezaterdag 5. Catechese in deelgroepen met 
aansluitend vieren 

Zon 22-03-2026 15.00u-16.30u Kliederkerk Nuland thema Goede Week 
Zat 28-03-2026 19.00u Palmpasenviering Geffen 
Zon 05-04-2026 11.00u 1e Paasdag viering 
Zat 09-05-2026 17.00u- 20.00u Familiezaterdag 6. Catechese in deelgroepen met 

aansluitend vieren 
Zon 06-06-2026 10.00u-16.00u Familiedag Sint-Oedenrode. Spel en workshops rondom 

de heilge Oda. 
Vrij 26-06-2026 16.00u-17.00u 

Of 
17.30u-18.15u 

Oefenen communie en vormsel Geffen 

Zon 28-06-2026 13.30u-14.30u Communie- en vormselviering Geffen 
  



 

 

Een kleine terugblik van onze twee familiezaterdagen ter 
voorbereiding op de eerste Communie en Vormsel 

 

 

13 september 2025, Eerste Familiezaterdag 

 

We kunnen met mooie gevoelens terugdenken aan de eerste 

voorbereidingsbijeenkomst op Eerste Communie en Heilig Vormsel in de kerk in 

Heesch van 13 september.  

Samen met heel het gezin zijn we op weg gegaan. 

 

De allerkleinsten speelden en knutselden een 
mooie rups en mochten luisteren naar een mooi 
verhaal. 

De communicanten werkten rondom het thema van 
de Schepping, die we op een collage in beeld 
brachten; samen zongen en spraken we over het 
wonder van de schepping en luisterden naar het 
eerste verhaal uit de bijbel (Genesis).  

De vormelingen hadden als thema deHelper, 
waarbij werd gesproken overde 7 sacramenten, de 
levensweg werdgetekend en een duif gekleurd.De 
oudere broers en zusjes bespraken het fundament 
van het geloof: als het stevig is, kun je erop 
bouwen. Dus zijn ze die kerk van vandaag en 
morgen samen gaan bouwen (van bamboe) en werd 
ervaren, dat je samen zoveel méér kunt. 

 

De ouders gingen met pastoor René Aarden en 
kapelaan Willem Renders in gesprek over zeker- en 
onzekerheden in het dagelijks leven en hoe je daar 
als gelovige mee om gaat. 

Nadat we gegeten hadden, was het tijd om samen de viering in de kerk bij te wonen. Daar stond 
een mooie levensboom, waar we allemaal ons dier in konden hangen: de rups, de vlinder 
(communicanten), de bij (brusjes) en de duif. Zo voelde eenieder zich erg welkom. 

  



 

 

 

 

 

22-10-2025, Tweede familiezaterdag 

 

Op 22 oktober kwamen we weer samen met de gezinnen betrokken bij Familiepastoraat Goede 
Herder. Na een gezamenlijke opening vertrok ieder naar zijn eigen doelgroep. 

De communicanten verdiepten zich in 
het verhaal van Jezus zegent de 
kinderen. 

De vormelingen spraken over het 
contact tussen hen en God.  

De oudste kinderen bespraken de 
parabel van de zaaier, spraken over de 
mensen die lijken op een trechter, 
vergiet en spons t.o.v. de Bijbel. En 
hebben heerlijk code gekraakt. 

Ook het uitlaten van Nardje, de hond 
van de pastoor was onderdeel van deze 
middag. 

 

Na samen gegeten te hebben, mochten we samen vieren. Deze keer luisterde het koor uit 
Nistelrode de viering mooi op.



 

 

 


